
 
WTC DE VRIENDEN 

WEVELGEM 

 

 

   

 

WIJ DE VRIENDEN 
 

 

 

 

wij de vrienden die allen wielertoerist zijn 

 

geblazen zijn onze tubes 

 

gesmout is onze ketting 

 

door weer en wind zijn we present 

 

 

 

 

geef ons heden onzen OMER. 

 

en vergeef ons als we eens te snel rijden 

 

gelijk ook wij vergeven aan zij die eens te traag rijden 

 

 

en leid ons niet tot doping 

 

maar verlos ons van zadelpijn en andere kwalen 

 

 

 

 

AMEN 


